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Vertegenwoordigers 
van de Bronkerk en 

de Vereniging Ugche-
lens Belang hebben de 
traditionele 4 mei her-

denking weer voorbereid. 
Genodigden en belangstel-

lenden zijn welkom in de Bron-
kerk waar om 19.30 uur een korte 
herdenking wordt gehouden. Aan-
sluitend vertrekken de aanwezigen 
in een stille tocht naar “De Kei”. 
Daar vindt om 20.00 uur de plech-
tigheid en kranslegging plaats. 

De Eloyschool heeft het monument 
De Kei geadopteerd, vandaar dat 
leerlingen van de school een be-
langrijke rol hebben bij de herden-
king. Tevens zullen de muziekver-
eniging Ugchelen, scoutinggroep 
de Ugchelse Woudlopers, een ver-
tegenwoordiger van de Bronkerk 
en afgevaardigden van het comité 
4 mei een bijdrage leveren. 

U bent van harte uitgenodigd bij 
deze herdenking. 

Zaterdag 4 mei Dodenherdenking 

Koningsdag 
feest voor 
jong Ugchelen 
De Oranjes vieren Konings-
dag in Emmen. Het koninklijk  
gezelschap maakt een rondwan-
deling langs de pleinen van de 
stad, waar de Drentse stad zich 
van zijn beste kant laat zien met 
dans, muziek, cultuur en sport 
en spel. De rondgang eindigt op 
het Raadhuisplein waar Daniël 
Lohues en zijn band optreden. 

In Ugchelen begint het feest-
programma 27 april om 10.00 
uur op de parkeerplaats van UB 
waar Muziekvereniging Ugche-
len het volkslied speelt en de 
vlag wordt gehesen. Om kwart 
over tien beginnen de spelletjes 
voor de kinderen. Vanaf 10.20 
uur worden de vakken voor de 
kleedjesmarkt vrijgegeven. De 
spelletjes duren tot 13.00 uur, 
de kleedjesmarkt tot 14.00 uur. 
Zie ook de flyer die bij de vorige 
Bron is mee verspreid.

Foto: Mischa Schoemaker 
(RVD)

Met vlag en wimpel

In Memoriam 
Toon Hartgers
Zaterdag 13 april is Toon  
Hartgers overleden, een markan-
te Ugchelenaar die veel voor het 
dorp heeft betekend. De man van 
Back in Town, van de 2CV, van 
de drive in-disco en ten slotte het 
dorpshuis. Koninklijk onderschei-
den en geëerd met de Dorpsprijs 
in 2019. Lees het In Memoriam 
op pagina 15.

Foto: Dirk Reiding

Buurtbus ook 
op Koningsdag! 
De buurtbus, lijn 519 tussen Ug-
chelen en Apeldoorn v.v. rijdt ook 
op Koningsdag, zaterdag 27 april. 
De bus rijdt ditmaal van 09.00u tot 
17.00u, dus ook om 12:00u. Het is 
een mooie manier om naast de ac-
tiviteiten in Ugchelen ook van de 
Koningsdag in Apeldoorn te gaan 
genieten! 
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DE BRON
KERK- EN DORPSBLAD
Verspreiding in Ugchelen: 
om de 14 dagen huis-aan-huis
Oplage: 2900 exemplaren
De Bron digitaal: www.bronkerk.nl 
Opmaak: Lutim, www.lutim.nl 
Druk: VESO, www.vanelst.org 

Eindredacteur van deze Bron
Jan van Middendorp, tel. 06-25282745    
Eindredacteur volgende Bron:
Warner Bruins, tel. 5416403 

Fotograaf van deze Bron: 
Johan van Veen, tel. 06-53376676  
Fotograaf volgende Bron
Dirk Reiding, tel. 06-16238288     

Volgende Bron verschijnt op 8 mei
Kopij via: ugchelendebron@bronkerk.nl 
of in de brievenbus van de Bronkerk
vóór maandag 29 april 19:00 uur. 

Coördinator advertenties:
Teun van Amersfoort, tel. 5411491
bronadvertenties@bronkerk.nl 
Verspreiding en bezorgklachten:
bronbezorging@bronkerk.nl
tel. 5422382

PRAKTISCHE GEGEVENS KERK
Zalencentrum:
“Bronkerk” en “De Duiker”
Hoenderloseweg 10, 7339 GH
tel. 5334859
Beheerder: Mw. Angelike Soulier
beheerder@bronkerk.nl 
Predikanten: 
Ds. E. van Iperen, tel. 8438214
predikantEI@bronkerk.nl 
Ds. R. Lafeber , tel. 06-23825863
predikantCRL@bronkerk.nl   
Kerkenraad: Voorz.: Mw. D. Brands
tel. 06-37352918
Secr.: C. de Winter, tel. 5414293
scribaKR@bronkerk.nl 
Kerkelijk bureau: Collectebonnen, 
Vragen en Ledenadministratie
kerkelijk.bureau@bronkerk.nl
Voor dringende zaken:
tel. 5411491 of 06-15017286

Bankrekeningen: Bronkerk Ugchelen
NL36INGB0000833184 en 
NL88RABO0303318635
Diaconie Prot.Gem. Ugchelen
NL86RABO0373748043
 
Meer informatie: www.bronkerk.nl

PRAKTISCHE GEGEVENS DORP
Politie: Petra van Doorn, 0900-8844 
spreekuur dinsdag 18.30-19.30 uur
politiebureau Europaweg

Vereniging Dorpsraad Ugchelen:
Secretaris en ledenadministratie:
Harco Wolters, tel. 5215008
E-mail: info@dorpsraadugchelen.nl

Noaberschap Ugchelen
Wineke Blom, tel. 06-41816541
Annemieke Debets, tel. 06-14976776
Marja de Winter, tel. 06-14479822
Mirjam Gensen, tel.06-46817843
  
Vereniging Ugchelens Belang:
Dorpshuis: tel.nr.: 5335144
E-mail: secretaris@ugchelensbelang.nl 

Huisartsenpraktijk Ugchelen
M. Flenter-Tiemessen
Bogaardslaan 56, tel. 5333361

Huisartsenpraktijk Ugchelse Kei
C.J. Haverkamp en T. Mons
Bogaardslaan 56, tel. 5331510

Tijdens avond, nacht en 
in het weekend tel. 085-079-1110
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Helga werd geboren op 3 januari 1953 in 
Apeldoorn. Na de lagere school ging ze naar 
de HBS en toen ze haar diploma had begon 
ze de wereld te verkennen. Werken in een 
kibboets in Israël, als au-pair naar Parijs en 
terug in Nederland werd ze stewardess op in-
tercontinentale vluchten. Daarna werd Helga 
meer honkvast en werkte als directiesecre-
taresse bij Orpheus. Ze leerde Niko Göeken 
kennen. Ze trouwden en kochten een huis 
aan de Parkelaar in Ugchelen. Daar werd na 
een aantal jaren dochter Pauline geboren.  

Helga had een hechte vriendinnenclub, die was ontstaan door hun lidmaat-
schap van de loge van Odd Fellows. Op bijeenkomsten werden maatschap-
pelijke onderwerpen besproken. Hierbij is een levenshouding belangrijk die 
bijdraagt aan het positief denken en handelen in het dagelijks leven. Dit pro-
beerde Helga ook echt in de praktijk te brengen. 

Dat kwam in Ugchelen tot uiting in het actief zijn in de vrouwenvereniging, 
waar ze in de fiets- en reiscommissie zat. Daarnaast als lid van de Dorps-
raad. Mede door haar toedoen zijn de laatste onverlichte steegjes en ach-
terpaden van lantaarnpalen voorzien.  

Zo’n tien jaar geleden deden zich de eerste tekenen voor van een ziekte die 
eerst niet duidelijk te definiëren was. Het bleek later Lewy-Body dementie 
te zijn. Het maakte dat Helga niet meer thuis kon wonen. De laatste paar 
jaar is ze liefdevol in de Sprengenhof verzorgd. Daar is Helga op 21 maart 
overleden en op Heidehof werd op 28 maart afscheid van haar genomen. 
De lieve, betrokken, enthousiaste Helga, zoals ze gekend is door velen, zal 
door allen die in liefde om haar heen stonden, niet worden vergeten.  

Mientje Schep

Kerkdiensten
Vakantiegeld Samen Delen gaat 
weer van start. ‘Dat er nog men-
sen zijn die iets voor een ander 
over hebben!’ verzuchtte een 
mevrouw, toen ze een bijdrage 
ontving uit deze actie van 31 ker-
ken in de gemeente Apeldoorn. Ze 
had tranen in de ogen.

Ook dit jaar organiseren we dit 
gebaar van verbondenheid weer. 
Vanzelfsprekend doet de Bron-
kerk weer mee. Waar veel men-
sen het financieel goed hebben, 
is er een groeiende groep mensen 
die niet of nauwelijks voldoende 
inkomen heeft voor de vaste las-
ten en dagelijkse boodschappen. 
Op vakantie gaan is er vaak hele-
maal niet meer bij.

Doet u ook dit jaar weer mee? De 
actie loopt tot en met 31 mei. Tot 
die tijd zijn giften en aanvragen 
van harte welkom.

Geven:
U kunt uw gift overmaken op re-
keningnummer: NL 69 RABO 037 
37 40 298 t.n.v. de Diaconie Pro-
testantse Gemeente Apeldoorn 
(PKN) o.v.v. Vakantiegeld Samen 
Delen. Van harte aanbevolen.

Iedere bijdrage is welkom! Uw gift 
is aftrekbaar voor de belasting.

100% van de giften komt ten goe-
de aan de actie.

Alle informatie vindt u op www.va-
kantiegeldsamendelenapeldoorn.nl 
en in de folder die bij deze Bron is 
bezorgd. Ook op www.bronkerk.nl 
vindt u de nodige informatie.

Bent u op de mooie dagen van 
het voorjaar al bezig in uw tuin en 
keek u ook altijd uit om te shoppen 
bij de Home & Garden kraam van 
de Waterloopleinmarkt? 

Daarom vraagt het team van de 
Home & Garden kraam van de 
Waterloopleinmarkt naar stekjes, 
zaailingen, tuinbloempotten, klei-
ne tuin accessoires, kweekbakjes, 
gereedschap etc. 

Dus gaat u aan het werk in uw tuin 
en scheurt u uw vaste planten of 
hebt u zaailingen of zomerbloei-
ers over, wij verkopen ze graag 
op de markt op 1 juni. Poot ze in 
potjes en bewaar ze tot de markt. 
Eventueel kunnen de planten ook 
eerder gebracht worden.

Voor vragen of overleg kunt u  
bellen met Hettie Wouda 
Tel: 5221201

Bronkerk (http://www.bronkerk.nl) 
Informatie over vieringen en  
activiteiten in de Bronkerk kunt u ook 
lezen in de digitale nieuwsbrief (DNB).
Hiervoor kunt u zich aanmelden via: 
aan_afmeldendigitalenieuwsbrief@
bronkerk.nl

Onze Lieve Vrouwekerk  
(http://www.emmaus-apeldoorn.nl)
Informatie over vieringen en  
activiteiten kunt u ook lezen in de  
digitale nieuwsbrief. 
Hiervoor kunt u zich aanmelden via: 
info@sintfranciscusparochie.com

Randerode: Bezoekers zijn van 
harte welkom in de vieringen.

Online vieringen
Bronkerk: via www.kerkomroep.nl 
en YouTube. Een link hiervoor staat 
op de website van de Bronkerk en in 
de DNB.

Onze Lieve Vrouwekerk: 
via www.kerkdienstgemist.nl. Een link 
hiervoor staat op de website van de 
OLV. 

Zaterdag 27 april
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
16.30 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam  

Zondag 28 april 
BRONKERK 
10.00 uur: ds. Eline van Iperen 
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
11.00 uur: Eucharistieviering; pastor 
Sebastian Gnanapragasam m.m.v. 
Sostenuto 
RANDERODE 
10.30 uur: Dienst verzorgd door 
Berea. 

Zaterdag 4 mei
BRONKERK 
19.30 uur: Dodenherdenking en 
kranslegging bij Ugchelse Kei.

Zondag 5 mei
BRONKERK 
10.00 uur: ds. Regina Lafeber 
ONZE LIEVE VROUWEKERK 
11.00 uur: Eucharistieviering;  
RANDERODE 
10.30 uur: dhr. H de Jong; RK viering   

Diaconale collecten Bronkerk
28 april: Ugchels Project; 
God bless you Homes 
5 mei: Project Moldavie.  
  
Uitgangscollecte:
april: Stichting 
Schuldhulpmaatje Apeldoorn 
mei:  Stichting Sant ’Egidio Apeldoorn 

‘Zoals een boom 
geplant aan helder water

zo is de mens 
die op de Heer vertrouwt’

BEREIKBAARHEID PREDIKANTEN
Ds. Eline van Iperen: bij voorkeur ’s 
morgens op maandag tot en met  
vrijdag; predikantei@bronkerk.nl  
tel. 055-8438214
Ds. Regina Lafeber: maandag t/m 
donderdag; predikantcrl@bronkerk.nl 
tel 06-23825863

MELDPUNT BIJ OVERLIJDEN
Ans van Amersfoort, tel. 06-5558 8273 
b.g.g. Hetty Wouda tel. 06-25597958

Vakantiegeld 
Samen Delen 2024

In april sparen we voor de voedsel-
bank broodbeleg en pannenkoe-
kenmeel. Ook andere houdbare 
producten zijn altijd welkom. De 
producten voor de voedselbank 
kunt u brengen in de kerk, daar 
staat een mand. Overdag en in de 
avond zijn er activiteiten in de kerk 
en u kunt dan ook de artikelen voor 
de voedselbank brengen. 

Wij gedenken: Helga Göeken- RoelofsUIT DE BIJBEL

April
wo 24 Deut. 3:18-29 
do 25 Deut. 4:1-9 
vr 26 Deut. 4:10-20 
za 27 Ps. 22:1-22 
zo 28 Ps. 22:23-32 
ma 29 Deut. 4:21-31 
di 30 Deut. 4:32-40 

Mei
wo 1 Ps. 107:1-9 
do 2 Ps. 107:10-22 
vr 3 Ps. 107:23-32 
za 4 Ps. 107:33-43 
zo 5 1 Joh. 4:1-10 
ma 6 1 Joh. 4:11-21 
di 7 1 Joh. 5:1-12 

Voedselbank 

Plantjes voor WPU
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Nieuws vanuit de Dorpsraad
Vlak voor het schrijven van dit artikel bereikte ons het 
trieste nieuws dat Toon Hartgers plotseling is overleden. 
Dat nieuws kwam binnen als een schok. Een bevlogen 
persoonlijkheid die altijd voor je klaar stond en die samen 
met Gon ervoor zorgde dat je je altijd welkom voelde in 
Ugchelens Belang en het je aan niets ontbrak. Ik herin-
ner me nog een gesprek met hem aan de bar tijdens de 
nieuwjaarsreceptie over van alles wat ons bezig hield, 
een mooi open gesprek met een man met het hart op de 
juiste plek. Wij als Dorpsraad, maar ook ons dorp Ugche-
len gaan hem zeker erg missen. Uiteraard wensen we 
Gon en haar dierbaren alle sterkte en kracht toe in de 
komende periode.  

Met al het vervelende nieuws dichtbij huis of ver weg, re-
aliseer je je ook dat het goed is af en toe stil te staan en 
goed om je heen te kijken wat er is en hiervan te genie-

ten. Bijvoorbeeld dat we in zo’n mooi en vredig dorp als 
Ugchelen mogen wonen. Zeker nu alles mooi in bloei is 
komen te staan en de lente zich echt heeft aangediend. 
Daarnaast is er van alles te doen in ons mooie dorp, dus 
houd de diverse websites en aankondigingen in de Bron 
goed in de gaten.  

In deze editie van de Bron, wat we willen gaan doen met 
het thema sport & recreatie en wordt ook het nieuws over 
de laatste ontwikkelingen rondom veiligheid & mobiliteit 
gedeeld.  In de volgende Bron blikken we terug op onze 
Algemene Ledenvergadering die als deze Bron in de bus 
valt net is geweest, namelijk 23 april. Hopelijk kunnen we 
u dan berichten dat ons bestuur definitief is uitgebreid en 
we weer op volle sterkte zijn!  

Diane Kokke

Meer aandacht 
voor cultuur
Uit de enquêteresultaten van 
2022 werd duidelijk dat een 
groot deel van de respondenten 
(54.74%) vindt dat de huidige 
voorzieningen rondom sport & 
recreatie redelijk goed tot goed 
is vertegenwoordigd. Uiteraard 
is er altijd ruimte voor verbe-
tering en de aanwezige sport-
clubs en verenigingen zijn hier 
ook mee bezig. Niet alleen door 
te kijken hoe ze kunnen samen-
werken, maar ook hoe de jeugd 
aan hen te (blijven) binden. Als 
Dorpsraad zijn we ook dankbaar 
dat er zoveel wordt gedaan op 
het gebied van sport en recrea-
tie, wat mogelijk wordt gemaakt 
door alle vrijwilligers die zich 
met hart en ziel voor hun club of 
vereniging inzetten. Als bestuur 
realiseren we dat we nog meer 
zichtbaar kunnen zijn, maar 
mocht u als vereniging vragen 
hebben of eens met ons wilt 
sparren, schroom dan niet om 
met ons contact op te nemen. 

Naast sport & recreatie is de 
cultuur van Ugchelen een be-
langrijk onderdeel van onze 
identiteit. Dit wordt al door enke-
le Ugchelenaren met hart en ziel 
vormgegeven en uitgedragen. 
Denk maar aan de verschillen-
de boeken die over Ugchelen 
zijn verschenen, zoals over de 
Watermolens (5 delen) en over 
Ugchelen als dorp (door Hans 
Boon en uitgegeven door UB). 
Ook kun je op de website www.
ugchelen.org en www.ugchelen.
nl een archief vinden met aller-
lei mooie historische illustraties 
met aanvullende achtergrond 
informatie. Verder is er een 
initiatief geweest van AH van 
den Heuvel, als onderdeel van 
het 60-jarige jubileum, om door 
te sparen een album Trots op  
Ugchelen te vullen met foto’s en 
verhalen over de geschiedenis 
van Ugchelen. Als Dorpsraad 
willen we in de komende peri-
ode rondom cultuur ook meer 
aandacht gaan geven en heb-
ben dan ook besloten het thema 
Sport en Recreatie om te zetten 
naar Cultuur en Recreatie.  

Harco Wolters

Actieplan verkeersveiligheid  
Van 13 april tot en met 25 mei is het concept Actieplan 
verkeersveiligheid Apeldoorn voor iedereen in te zien. Dit 
is het resultaat van de door de gemeente uitgevoerde 
enquête. Doel van het concept Actieplan verkeersveilig-
heid Apeldoorn is om het aantal verkeersslachtoffers in 
Apeldoorn te verminderen. In het conceptplan worden 
maatregelen beschreven om dit doel te bereiken. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om aanpassingen van de infrastructuur, 
verlaging van de maximumsnelheid op een aantal hoofd-
wegen en maatregelen die gericht zijn op gedragsbeïn-
vloeding. 

In het plan zijn in Ugchelen circa 25 aandachtspunten ge-
plaatst bij kruisingen van de Ugchelseweg met de Moleca-
tenlaan en met de Derk Kamphuisweg. De kruispunten be-
vinden zich in het winkelgebied van Ugchelen en worden 
als erg druk ervaren. Doordat de kruispunten erg smal zijn, 
zou er weinig zicht zijn en ontstaan er onoverzichtelijke si-
tuaties. Daardoor worden de fietser en voetganger er vaak 
als ondergeschikt ervaren door de respondenten. 

Voor meer achtergrondinformatie kunt u kijken de website 
van de gemeente: https://www.apeldoorn.nl/college-van-b-
en-w/ter-inzage/beleidsnota-s/concept-actieplan-verkeers-
veiligheid-apeldoorn 

Het werk aan de kruising Ugchelseweg/Molecatenlaan zit 
er bijna op. Foto: Jan van Middendorp 

Contactpersonen
Veiligheid & Mobiliteit: Maik van Liempt, 06 - 21469249 
Zorg & Welzijn: Bas te Riele, 06 - 55327707 
Wonen, Voorzieningen & Duurzaamheid:  Tom Mulder, 06 - 14770031 
Sport & Reactie / Groen & Water: Harco Wolters, 06 - 12439832

Herinrichting Klingelbeek 
Eén van de straten die dit jaar on-
derhanden zal worden genomen is 
de Klingelbeek. In verband met de 
nieuwbouw van basisschool Eloy is 
het noodzakelijk een aantal aanpas-
singen aan de weg te doen. Na een 
druk bezochte inloopavond voor om-
wonenden op 26 oktober 2023 zijn 
de plannen op onderdelen nog iets 
aangepast. Het definitieve ontwerp is 
nu klaar en de werkzaamheden wor-
den deze zomer uitgevoerd. De vei-
ligheid van de schoolkinderen staat 
in het ontwerp voorop. Daarnaast is 
het gelukt om een aantal extra par-
keerplaatsen te realiseren zodat de 
parkeerproblemem voor buurtbewo-
ners iets minder worden. 

De schoolkinderen kunnen straks via 
fietspaden naar de fietsenstallingen 
op het schoolplein fietsen. Dat maakt 
de situatie aan de voorkant van de 

school overzichtelijker. Daar komen 
negen nieuwe kortparkeerplaatsen 
als langsparkeervakken aan de 
voorkant van de school. Deze Kiss & 
Ride plekken zijn buiten de haal- en 
brengtijden beschikbaar voor omwo-
nenden. Om deze parkeerplaatsen 
in combinatie met een trottoir te rea-
liseren is het nodig om de weg iets te 
verbreden. Daarvoor zullen wel een 
aantal bomen voor de school moe-
ten wijken. Vóór de gymzaal komen 
vier nieuwe parkeerplaatsen. Drem-
pels in de weg markeren het begin 
en einde van de schoolzone. Op die 
manier wordt ook de snelheid uit het 

verkeer gehaald. Bovendien zal aan 
het begin van het nieuwe schooljaar 
extra informatie over de nieuwe par-
keersituatie worden gegeven aan 
de ouders. Ook heeft de gemeente 
toegezegd meer toezicht te gaan 
houden om foutparkeerders in de 
Kruisvoorde en de Klingelbeek aan 
te spreken en te bekeuren.

De uitvoering staat gepland van 
juni tot en met augustus, zodat de 
werkzaamheden voor de start van 
het nieuwe schooljaar zijn afgerond. 
Meer informatie is te vinden op www.
apeldoorn.nl/klingelbeek 
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Buiten de lijntjes 
OVERWEGING

April doet wat ‘ie wil. Dat wij er met 
al dat uitbottende groen graag op 
uit trekken om dat te aanschou-
wen en die heerlijke frisse lucht in 
te ademen, dat zal april een worst 
wezen. Op het moment van schrij-
ven hoost, hagelt en onweert het. 
Terwijl we twee dagen geleden 
nog de korte broeken tevoorschijn 
haalden… 

Wat zouden wij soms ook maar 
graag onze gang gaan en nergens 
wat van aantrekken. Niets aantrek-
ken van de wekker als deze veel te 
vroeg gaat. Niets aantrekken van 
het vele huiswerk dat docenten op-
geven. Niets aantrekken van een 
leidinggevende als die jou de rot-
klusjes laat doen. Niets aantrekken 
van wel of niet goedbedoelde ad-
viezen van anderen. Het leven lijkt 
wel eens te bestaan uit regeltjes en 
verwachtingen en dingen waar we 
ons aan moeten houden. Lijntjes 
waarbinnen we moeten kleuren. 

Natuurlijk zijn sommige lijnen goed 
en nodig. Als alles geoorloofd is of 
niemand zich aan afspraken houdt, 
dan ontstaat er chaos. Dat zien we 
genoeg om ons heen. Toch kun-
nen we iets leren van april. Soms 
zijn er lijntjes of verwachtingen die 
het kleuren niet meer leuk maken. 
Die ervoor zorgen dat potentie niet 
tot bloei kan komen. Waardoor 
jij misschien wel eens het gevoel 
hebt dat je spoken najaagt. Dat er 
meer van je gevraagd wordt dan je 
kunt geven. Dat je een masker op 
moet doen of aan een bepaald ide-
aal moet voldoen om erbij te horen. 

Die worsteling met onszelf is iets 
van alle tijden. De psalmen in de 
Bijbel zijn ooit geschreven vanuit 
mooie en minder fijne ervaringen. 
In psalm 139 schrijft iemand dat 
God de nieren van de mens ooit 
vormde. De nieren worden in de 
Bijbel vaak samen genoemd met 
het hart. Daarvan kennen we ook 
de uitdrukking: in hart en nieren! 
Het gaat om het binnenste, het 
innerlijk van de mens. Die nieren 
heeft God ooit liefdevol gescha-
pen, en Zij wil dat het binnenste in 
alle vrijheid tot bloei kan komen. 

Als bepaalde lijntjes ervoor zorgen 
dat die vrijheid er niet is… dan is 
het misschien tijd om dat hart en 
die nieren van jou eens te volgen. 
Om eens een andere afslag te ne-
men, in plaats van de aangegeven 
richting te gaan. Om buiten de lijn-
tjes van verwachtingen te kleuren. 

Neem eens een andere route dan 
van je verwacht wordt. Wie weet 
zie je meer langs een weg die je 
niet kent. 

Regina Lafeber

Het jaarthema van 2024 in 
de protestante kerken is Ga 
je mee? Een uitnodiging aan 
iedereen om samen op weg 
te gaan in een wereldwijde 
beweging van geloof, hoop 
en liefde. Gaat u ook mee op 
Hemelvaartsdag, donderdag 9 
mei, ’s ochtends op de fiets naar 
Hoenderloo? We maken er een 
mooie rit door de natuur van. In 
de Heldringkerk, Heldringsweg 
11,staat om half 10 de koffie 
klaar na een gezamenlijke tocht 
door de bossen. Daarna, om 
10.00 uur, is er een korte viering 
met elkaar, is er gelegenheid om 
na te praten en fietsen we weer 
naar Ugchelen. Vertrek vanaf de 
Bronkerk om half 9 met de fiets. 

Uiteraard kunt u ook op eigen 
gelegenheid komen. Als u liever 
met de auto wilt gaan en wellicht 
nog een ander mee wilt nemen, 
kan dat natuurlijk ook. 

Wilt u doorgeven als u gebruik 
wilt maken van de mogelijkheid 
om met iemand mee te rijden. 
Graag doorgeven voor 1 mei bij 
Henk Kerkdijk. Tel 055-2070271 
of henkkerkdijk23@gmail.com 
en als u  gaat en iemand mee 
kunt nemen, wilt u dit dan ook 
doorgeven? 

Werkgroep Vieren.

Corrie Oudbier-Brink is geboren in Loenen op 25 februari 1931. Zij had na de huishoud-
school door willen leren voor kraamverzorgster, maar werken ging voor dus dit zat er niet 
in. Ze leerde Jo Oudbier kennen en toen Jo in 1959 een baan kreeg bij Van Gelder papier 
hoorde daar een flat in Apeldoorn bij en konden ze trouwen. Ze wilden graag kinderen, 
maar pas na zes jaar huwelijk werd Willem geboren en een jaar later Erna. 

Corrie en Jo verhuisden in 1966 naar Ugchelen en werden hier lid van de kerk. Corrie 
bezorgde jarenlang het maandblad “Open Deur” en werkte mee met de Waterlooplein-
markt. Ook zong ze heel lang in het koor Crescendo. Zij voelde zich thuis in de kerk.
Corrie was een echt mensen-mens. Als ze wist dat iemand ziek was, ging ze even langs, 
stuurde een kaartje of bracht ze een pannetje soep. Het was een enorme klap toen Jo 
in 2008 na een kortstondige ziekte overleed. Het huis op de Brouwersmolenweg werd te 
groot en Corrie verhuisde naar de Wijer. Daar maakte ze een nieuw thuis. Twee jaar later 
overleed onverwacht Willem.   

Corrie was een doorzetter, geen grote woorden, wél daden. Zij wist zich gesteund door 
God, die haar de kracht gaf om in moeilijke tijden de juiste beslissingen te nemen. Zij was 
een wijze vrouw, bescheiden en met een groot hart voor ieder. 

Dat hart heeft het begeven, maar in ons aller hart blijft zij altijd bestaan.

Erna Meulemans - Oudbier

Ga je mee?

Wij gedenken: Corrie Oudbier-Brink
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Vaste Rubrieken
Even in de Bron kijken, daar zal het wel 
in staan.’, een veel gehoorde kreet in het  
Ugchelse. Het maakt duidelijk dat er een ze-
kere herkenbaarheid aanwezig is in de regel-
matig  terugkerende rubrieken van De Bron. 
In deel 8 van ’60 jaar De Bron’ gaan we op 
zoek naar die herkenbare rubrieken. U hebt 
er zelf vast ook wel één. 

De huidige Bron kent een aantal vaste rubrieken 
die iedere Bron terug keren en herkenbaar zijn 
aan de vorm, stijl of inhoud.  Vaak staat een ru-
briek op een vaste plek en kent een soort rode 
lijn die in iedere Bron terugkerend aanwezig is.  

Als we kijken naar de allereerste Bronnen uit 
1964 dan zien we een drietal rubrieken die ook 
in de huidige Bronnen nog steeds herkenbaar 
aanwezig zijn.

Ten eerste is daar op de voorpagina van Bron 1 
(januari 1964) de rubriek die we nu nog kennen 
als de OVERDENKING. Daar schrijft de toen-
malige predikant ds. Douwes:

‘‘Met dit eerste nummer van ‘De Bron’ maken 
we een nieuw begin. Dat is niet alleen een 
zinvolle GEDACHTE, maar ook een DAAD 
van betekenis. Daarover kunt u elders lezen 
in dit nummer meer lezen. De naam van dit 
kerkblad (!) is niet door mijzelf bedacht; daar-
om kan ik deze des te meer gebruiken als uit-
gangspunt voor deze overdenking.’’... ‘‘Laten 
we in het nieuwe jaar 1964 het eens met die 
Bron gaan proberen.’’

Vele jaren was de Overdenking voorpagina-
nieuws, geschreven door de predikanten van 
de Bronkerk  met een duidelijke boodschap, in-
spirerend, vanuit de Bijbel. Na een kleine twintig 
jaar verschuift de Overdenking naar een binnen-
pagina om in de huidige Bron een vaste plek te 
hebben op pagina 7. Bovendien zijn de schrij-
vers niet meer uitsluitend de predikanten van de 
Bronkerk. Ongeveer de helft van de schrijvers 
is afkomstig uit het brede Ugchelse religieuze 
spectrum.  Maar de boodschap blijft hetzelfde. 
Zoals de schrijver van de Paasbron 2024 (Bert 
Brink) in zijn Overdenking schrijft:

‘‘... in veel gesprekken heb ik een Bron  
waaruit ik zelf mag putten en waaruit ik ook 
anderen graag wil laten drinken.’’

Ook is jarenlang op de voorpagina de rubriek 
KERKDIENSTEN  prominent aanwezig geweest. 
Momenteel de meest herkenbare ‘Bronkerkpagi-
na’ op de derde pagina, de eerste redactionele 
pagina. Waar in de eerste decennia alleen de 
kerkdiensten van de Bronkerk stonden staan nu 
ook diensten van Randerode (verzorgingstehuis) 
en de katholieke Onze Lieve Vrouwenkerk.

Naast de gezichtsbepalende rubrieken Over-
denkingen en Kerkdiensten is met name het 
NBG-leesrooster ‘UIT DE BIJBEL’ een vaste 
rubriek op de kerkelijke pagina’s. 

Zoals de opzet en de doelstelling van de Bron 
is om zowel kerkblad als dorpsblad te zijn, is 
er vanaf het prille begin ook een aantal vas-
te rubrieken vanuit het dorp. DE UGCHELSE  
AGENDA is al vrij snel aanwezig met ‘dorpsda-
ta’. Vanaf het moment dat een drieluik met de 
titel: “Zo was Ugchelen omstreeks 1914” ge-
plaatst werd, kreeg het dorps- en verenigings-
nieuws vaste vorm in de rubriek ‘UGCHELSE 
WEEKAGENDA’. In de Bron van 19 maart 
1965 is een kenmerkende plattegrond opge-
nomen van ‘Ugchelen zoals het gaat worden’, 
dorpsnieuws ten voeten uit.  

Maar er zal pas in De Bron 
van juli 1976, bij de installatie 
van de Dorpsraad, voor het 
eerst een rubriek DORPS-
RAAD-INFORMATIE opge-
nomen worden. Deze rubriek 

is vanaf dat moment, tot op de dag van vandaag, 
een vaste plek waarin de Dorpsraad communi-
ceert met Ugchelen. Een waardevolle aanvulling 
op de inhoud van De Bron die ook dorpsblad wil 
zijn. Gaandeweg krijgt deze rubriek een vaste 
plek op een eigen pagina 5 met de titel ‘NIEUWS 
VANUIT DE DORPSRAAD’. 

Naast de Dorpsraad heeft 
ook Ugchels Belang een vast 
plek gekregen onder de ti-
tel  AGENDA VERENIGING  
UGCHELENS BELANG.  

Op de laatste redactionele pagina maken zij 
goed gebruik om hun agenda bekend te maken 
in het dorp. Zij hebben de primeur in De Bron 
doordat ze in de afgelopen jaren zijn gaan wer-
ken met een QR-code. 

Een goed nieuwsblad kan natuurlijk niet zonder 
een column. De geschiedenis van de Bron kent 
er twee. In  ‘RONDOM DE KEI’  schreef Uwe 
Kijker van 1993 tot 2001 over het wel en wee in 
Ugchelen in vaak puntige columns. Pas in janu-
ari 2007 werd Uwe Kijker opgevolgd door een 
drietal schrijvers die om beurten de ‘TRI-ANGEL 
schreven. Tot op de dag van vandaag wordt in 
deze column geschreven over kerk, dorp en we-
reld.  

 En dan de BLIKOPENER op de voorpagina. 
Vanaf augustus 2003 een vaste rubriek “… 
waarin telkens met een korte zin of woordspeling 
een bijzonder voorval wordt belicht op een iet-
wat uitdagende, wellicht enigszins provocerende  
maar in ieder geval nooit hatelijke wijze.”

‘‘Viert u Kerst? AI-licht!’’

‘‘Kerkdiensten buiten: wel Geestig!’’

maart 1965 (Bron 2e jaargang nr.6)

Tekst: Warner Bruins
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Dag van balginstrument 
DORPSHUIS MUZIKAAL TREFPUNT 

Op zondagmiddag 7 april jl. vier-
den een groot aantal muzikanten, 
samen met hun enthousiaste pu-
bliek, een ‘dag van het balginstru-
ment’ in UB. Van de zogenaamde 
balginstrumenten zult u de ac-
cordeon het beste kennen. Maar 
er is een scala aan instrumenten 
die hiertoe behoort. Anders dan 
snaar-,toets- en blaasinstrumen-
ten brengen deze instrumenten 
hun klank voort middels een balg 
die door de bespeler met lucht 
wordt gevuld. Trekzakken, (trek)
harmonica, bagpipe en steirische 
harmonica behoren allemaal tot 
deze categorie. 

Het zijn veelzijdige instrumenten 
voor velerlei vormen van muziek; op 
deze middag was er vooral feest-, 
folklore- en dansmuziek te horen. 
Veel hoempa- en tangoritmes. Dat 
maakt dat deze muziek vooral in 
dorpse gemeenschappen nog po-
pulair is; in ons land is dat in Twente 
en vooral in Limburg. En bij onze 
Oosterburen, vooral in Bayern, waar 
deze instrumenten heimatliederen 
en schlagers begeleiden. In Oos-
tenrijk gaan ze erbij jodelen als de 
Alpensee wordt bezongen…  
Oh la dieee….wie schön…! 

Hier in Ugchelen lijkt de muziek uit 
de tijd te komen dat het Ugchelens 
Volkslied werd bedacht en gezon-
gen.… Een muzikante vertelde met 
weemoed hoe groot het publiek 
vroeger was. En hoe weinig jonge 

mensen het instrument nu leren 
bespelen. Dat is met veel muziek-
soorten het geval: er zijn modes, 
ontwikkelingen en nostalgie: soms 
keert een stijl na jaren terug. 

Deze middag waren zo’n veertig tot 
vijftig mensen present. Allemaal ou-
deren. Er waren er die met de mu-
zikanten waren meegekomen naar 
Ugchelen. Ze kenden de liederen, 
klapten en zongen refreinen mee 
en deinden op het ritme. De dames 
dronken frisdrank, de heren bier.   

Onze eigen THA Ugchelen, met 
name Henk van den Berg, was de 
organisator van deze middag en zij 

openden het programma op harmo-
nica. Daarna speelden verschillen-
de duo’s, trio’s en kwartetten met 
bagpipe, accordeon en steirische 
harmonica. Niet alleen in de grote 
zaal, maar ook in de Dorpskamer 
en buiten op het terras werd gemu-
siceerd. Knap om zoveel muzikan-
ten naar hier te halen! Henk van den 
Berg verzorgde de aankondigingen, 
regelde het geluid en liep als gast-
heer rond om met velen een praatje 
te maken. Hij oogde tevreden.  

En het publiek was dat zichtbaar 
ook.

Tekst: Nico van Dam
Foto: Jan van Middendorp

De Bronkerk bestaat 100 jaar! 
Om dat te vieren wordt er een 
waterpunt aangelegd voor de 
kerk. Daarvoor is al veel geld 
opgehaald, maar er is nog meer 
nodig! Creatieve Ugchelenaren 
kunnen nu een bijdrage leveren 
aan dit mooie project!  

Op 31 augustus kunt u uw 
creatieve werk verkopen op de 
CUnstmarkt, waarvan een deel van 
de opbrengst (zelf te bepalen) naar 
het waterpunt gaat. De Bronkerk 
stelt voor dit unieke evenement het 
kerkgebouw beschikbaar. 

Zo kunt u uw werk onder 
de aandacht brengen van 
uw dorpsgenoten, andere 
creatievelingen ontmoeten èn een 
bijdrage leveren aan het waterpunt.  
U kunt bestaand werk verkopen, 
maar creatieve producten met 
het thema ‘water’ of ‘100’ zijn 
natuurlijk van harte welkom. Laat 
uw creativiteit maar stromen!  

Dus maakt u schilderijen, 
tekeningen, keramiek, sieraden, 
mooie producten van textiel, foto’s 
of bent u op een andere manier 
creatief? Neem dan contact op 
met cunstmarkt@gmail.com en 
geef u vòòr 15 mei op. Deelname 
is gratis!  

Namens de werkgroep CUnstmarkt 
(Creatief Ugchelen in actie voor het 
waterpunt), 

 Deng en Giny 

Met terechte trots presenteerde Henk Weltje 
op 11 april bij Boekhandel Broekhuis zijn boek  
’De Apeldoornse Watermolens in heden en 
verleden’. Bijna zes jaar heeft Henk aan dit 
boek gewerkt en daarmee een naslagwerk 
afgeleverd dat er zijn mag. Vlot geschreven, 
vol met wetenswaardigheden, leuke anekdo-
tes en doorspekt met  foto’s uit het heden en 
verleden. 
 
Zijn liefde voor water ontstond tijdens zijn 
bezoekjes aan opa en oma die woonden bij 
het mooie natuurgebied de Vijverberg iets ten 
noorden van Arnhem. Bij de daar aanwezige 
sprengen kon je heerlijk spelen. Henk heeft 
zijn roots voor een deel in Ugchelen liggen en 
is nog steeds nauw betrokken bij de sprengen 
en beken die het dorp kenmerken. Bijna 15 
jaar geleden heeft hij op de fiets alle spren-
gen en beken in de omgeving op foto vastge-
legd. Dit resulteerde in 2018 met een door de 
KNNV uitgegeven boek ’Apeldoornse Grift en 
haar stroomgebied’, dat hij samen met twee 
vrienden heeft geschreven. Inmiddels een 
bekende bij de gemeente vroeg men hem een 

inventarisatie te maken van de watermolens 
in Apeldoorn en omgeving. Het verzoek dat 
daarop volgde was deze inventarisatie om te 
zetten in een boek. Een hele klus als je be-
denkt dat er op 67 locaties meer dan 100 wa-
termolens hebben gestaan. Dat varieerde van 
korenmolens, papiermolens, kopermolens en 
oliemolens tot molens die leer verwerkten. 
Gelukkig was er al veel materiaal door  o.a. 
Reinier Hardonk verzameld en gepubliceerd.  

In zijn boek heeft Henk de functie van elke 
watermolen beschreven en de locaties aan-
geduid met oude en recente kaarten en fo-
to’s. Bij het boek krijgt u een routekaart, een 
cadeautje van de gemeente Apeldoorn als 
waardering voor het werk van Henk. 
 
Het is een prachtig lezenswaardig boek 
geworden. Voor €35, - is het te koop on-
der andere bij de Primera Westra winkels  
(Ugchelen, Orden en Kerschoten). 

Chris de Winter
Foto: Nel Appelmelk

CUnstmarkt bij 
jarige Bronkerk

Henk Weltje schrijft standaardwerk 

 Henk Weltje showt zijn standaardwerk.
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Noaberschap in de praktijk 
VRIJWILLIGERSWERK IN UGCHELEN

Mevrouw van Beek , we mogen 
Alie zeggen, krijgt al langere 
tijd hulp van het Noaberschap. 
Hoog tijd dat we eens langsko-
men om naar haar ervaring te 
vragen en natuurlijk horen daar 
dan ook de vrijwilligers bij. 

Alie (83 jr), hoe was je op de 
hoogte van de mogelijkheden 
van het Noaberschap en op 
welke manier ben je gehol-
pen? 
Dat heb ik in de Bron gelezen, 
dat zal in 2016 geweest zijn, 
denk ik. Af en toe kwam er al 

wel iemand van de Kap, maar 
dit was voor mij gemakkelijker. 
Verschillende vrijwilligers heb-
ben al iets voor mij gedaan. 
Elke vrijdagmiddag worden de 
boodschappen voor mij gedaan, 
de laatste tijd afwisselend door 
Ruda en Dela. Ik zorg dan dat 
er een lijstje klaarligt. Af en toe 
gaat er ook iemand met mij mee 
naar het ziekenhuis.  

Verder vind ik het gezellig als 
Ruda of Dela komen. Na het 
opruimen van de boodschap-
pen nemen we altijd een kopje 

thee met een plak cake. Ik zou 
niet direct een oplossing weten 
als ik deze hulp niet zou krijgen. 
O.a. met  de hulp van de vrijwil-
ligers hoop ik zo lang mogelijk 
zelfstandig te kunnen blijven 
wonen. Dat is wat ik het liefste 
wil. 

Ruda en Dela, wat is jullie 
motivatie om iets voor het 
Noaberschap te doen? 
Wij hebben er over gelezen in 
de Bron en op deze manier kun 
je iets betekenen voor dorpsge-
noten. Dela: nu ik wat meer vrije 
tijd heb, vind ik het fijn anderen 
met kleine dingen te helpen.  
Ruda:  helpen is mooi en dank-
baar werk. Mensen durven niet 
zo gauw hulp te vragen en via 
het Noaberschap kom je toch 
in contact met een dorpsgenoot 
die wat hulp kan gebruiken. Ik 
kan me voorstellen dat hulp vra-
gen wel lastig kan zijn, je moet 
toch over een drempel stappen.  

Ruda  en Dela: het is ook gezel-
lig om bij Alie te komen. Ze is 
altijd vrolijk en we hebben een 
hoop plezier samen. 

Wineke Blom

Mocht u een hulpvraag hebben 
of als vrijwilliger iets voor een 
dorpsgenoot willen betekenen, 
dan kunt u zich aanmelden voor 
het Noaberschap. De contact-
gegevens staan op pagina 2 
van de Bron.

Voor het derde achtereenvolgende 
jaar houdt Scouting de Ugchelse 
Woudlopers een vossenjacht in het 
centrum van Ugchelen. Op 11 mei 
kun je in de middag van 13.00 uur 
tot 17.00 uur verschillende vossen 
(verklede personen) vinden, dit 
keer in de vorm van sporters.  

De Ugchelse Woudlopers is 
een scoutinggroep die al jaren 
gevestigd is aan de Hulkestein. Het 
is een gemengde scoutinggroep 
met leden vanaf 4,5 jaar. “We 
geven kinderen graag een leuke 
dag in de buitenlucht. Daarom 
organiseren we nu al een aantal 
jaar een vossenjacht. 

De start is in het centrum waar je 
een kaartje krijgt met de locatie 
van de vossen. De route voert via 
allerlei sporters naar de blokhut 
van de Ugchelse Woudlopers. 
Daar is het tijd om even uit te 
rusten, wat lekkers te maken en 
wat te drinken. De route eindigt 
weer in het centrum. Iedereen mag 
meedoen!” 

Je vindt de Ugchelse Woudlopers 
ook op Koningsdag bij UB, waar 
ze weer helpen met de activiteiten. 
Ook tijdens de dodenherdenking 
dragen de Woudlopers een 
steentje bij. Kun je niet wachten 
en zou je graag eens mee willen 
kijken bij één van de speltakken 
(leeftijdsgroepen), dat kan! 

Kijk op UW2.nl of stuur je een 
mailtj naar info@uw2.nl voor meer 
informatie. De scouts zien je graag 
verschijnen! 

Op 1 juni is de gezellige Waterloopleinmarkt 
bij de Bronkerk. Wat veel mensen niet weten, 
is dat de opbrengst van de pleinmarkt naar 
allerlei goede doelen gaat. Dit jaar is de stich-
ting Otuke één van die goede doelen. Deze 
stichting helpt de arme bevolking op het plat-
teland van Uganda met diverse projecten. 
Door oorlog, droogte en honger kunnen deze 
mensen wel een steuntje in de rug gebruiken.  

Het opzetten en ondersteunen van spaar-
groepen is een belangrijk doel van Stichting 
Otuke. In kleine dorpjes sparen mensen sa-
men elke maand een klein bedrag. De rente 
van een lening bij de reguliere bank is name-
lijk veel te hoog. Als een spaargroep genoeg 
heeft gespaard, dan kunnen de mensen zelf 
zaden, een paar kippen of zelfs een geit ko-
pen. Dat levert een kleine oogst, kuikens, 
vlees, eieren of melk op, die verkocht kunnen 
worden. Kleine verdiensten waar de mensen 
zelfstandig van kunnen leven en waarvan 
hun kinderen naar school kunnen gaan. De 

spaargroepen worden begeleid door en on-
dersteund met giften van de stichting Otuke. 

Otuke helpt ook met het aanleggen van wa-
terputten of met medische hulp. Als inwoner 
van Ugchelen en verpleegkundige had ik het 
voorrecht om in 2023, op eigen kosten, een 
paar weken als vrijwilliger te mogen helpen. 
Als verpleegkundige kon ik helpen  bij medi-
sche onderzoek of het testen van mensen op 
ziekten zoals malaria. Zieke mensen konden 
geholpen worden met de hulpmiddelen die in-
gekocht worden met opbrengsten van Otuke. 

Het was mooi om zelf getuige te zijn van hoe 
blij en dankbaar de mensen zijn met de hulp 
van Otuke en hoe waardevol de projecten 
zijn. Dankzij uw aankoop op de pleinmarkt 
van 1 juni, kan Otuke nog meer mensen in 
Uganda helpen. Voor meer informatie kunt u 
kijken op www.otuke.nl 

      Cornelie Feenstra

Vossen jagen 
met scouting 

Otuke: goed doel Waterloopleinmarkt  

Samen op de foto maakt het plaatje compleet: van links naar rechts 
Dela Postma, Alie van Beek en Ruda Jacobs. Foto: Harry Maathuis. 
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Ademloos zijn haar ogen op mij ge-
richt terwijl ik voorlees. En hoewel 
ik  soms worstel met de gebroken-
heid van haar leven, zal dit voor 
altijd een kostbare herinnering voor 
me zijn. Mijn demente moeder en 
ik, samen lezend uit de kinderbijbel 
die zij zoveel jaar geleden aan ons 
voorlas. Die wij, een kwart eeuw 
later, aan onze kinderen voorlazen. 
En die ik nu weer aan haar voor-
lees. De verwondering en blijd-
schap in haar ogen, de helderheid 
van haar geest als het over Jezus 
gaat. Het samen bidden en zingen. 

Ze weet heel goed dat het een kin-
derbijbel is, maar dat hindert haar 
niet. Ze wordt steeds weer gepakt 
door de manier waarop het verhaal 
wordt verteld. En hetzelfde geldt 
voor mij. Terwijl de Bijbel soms wat 
abstract kan zijn, worden de woor-
den ervan in deze kinderbijbel tot 
leven gebracht. Is het alsof ik weer 
even kind ben en Jezus zie wande-
len door de straten. En ontbrandt 
opnieuw het verlangen naar Hem 
en om te zijn als Hij in mijn hart.  

In mijn gedachten komen de woor-
den:
“Heer, wijs mij uw weg 
en leid mij als een kind 
dat heel de levensweg 
slechts in U richting vindt. 
Als mij de moed ontbreekt 
om door te gaan, 
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan.                                                                                                         
…” 

Ze zijn als een weerklank van deze 
kostbare momenten waarin we, 
te midden van onze worstelingen, 
steeds weer uitkomen bij Hem.

Kinderbijbel 

De wimpel gaat uit 
Gedurende het hele jaar  
wappert op verschillende plek-
ken in het dorp de Ugchelse 
vlag. En hier en daar ook een 
rood-wit-blauwe wimpel. Aan 
de Ugchelseweg hangt (bij 
mijn weten de enige) Ugchelse 
wimpel. Als je op het platte-
land rondgaat, valt het op dat 
vlaggen en wimpelen buiten de 
feestdagen populair is. (Zelfs 
met omgekeerde vlaggen!) 
  
Landen, provincies, steden en 
dorpen hebben meestal hun eigen 
vlag om hun geschiedenis of hun 
doelstellingen te symboliseren. 
Het is feestelijk om te vlaggen. 
Het creëert ook een wij-gevoel. 
Vooral bij bijzondere gelegen-
heden. En zo’n bijzondere gele-
genheid is natuurlijk Koningsdag.  
Maar wanneer mag je een vlag 
eigenlijk uithangen? Je kunt het 
nooit verkeerd doen. Er is geen 
wet die gebiedt of verbiedt. 

De meeste vlaggen zijn recht-
hoekig van vorm. Een uitzonde-
ring is de vlag van Nepal. Die is 
afwijkend van vorm. Die is deels 
rond. De vlag van Luxemburg is 

vrijwel identiek aan de vlag van 
Nederland. Het enige verschil is 
de kleur blauw. Dat stamt nog uit 
de tijd dat Luxemburg, België en 
Nederland één staat vormden. De 
Luxemburgse vlag is echter ook 
op de kleuren van het Luxem-
burgse wapen gebaseerd. 

De Nederlandse vlag dateert uit 

1572. De kleuren waren toen 
oranje-wit-blauw. De oranje kleur 
is waarschijnlijk gekozen vanwe-
ge Willem van Oranje. De kleur 
oranje werd vervangen door rood, 
omdat die kleur beter te zien was 
op afstand op zee. Nu weet u dus 
waarmee u feest viert! (Overigens 
is die Ugchelse wimpel ook te 
koop in Leeuwarden!) 

Met gemengde gevoelens na-
men mijn vrouw en ik vorig jaar 
afscheid van het dorp. We heb-
ben een appartement gekocht in 
Apeldoorn. Dat kwam op ons pad. 
Met uitzicht op een park en in het 
centrum. Wij konden in Ugchelen 
helaas niet slagen. Dat betekent 
natuurlijk ook dat de band met het 
dorp Ugchelen minder wordt. Hij 
zal nooit helemaal verdwijnen; je 
poetst een periode van 40 jaar 
woongenot niet zomaar weg. De 
winkels zijn vertrouwd en er is 
toch een band ontstaan met veel 
Ugchelenaren. Ook zullen we be-
slist dat woongenot en de bosrijke 
omgeving missen. 
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UGCHELEN VIERT EN HERDENKT 

De Cloese vlagt.

Wij gedenken: Toon Hartgers
Met groot respect en warme herinneringen herdenken wij 
Toon Hartgers, wiens onuitwisbare voetsporen door het 
hart van Ugchelen lopen. Toon, een man van veerkracht, 
en een diepgewortelde liefde voor zijn dorp, heeft door de 
jaren heen een blijvende impact achtergelaten. 

Geboren en getogen in Ugchelen, bezat Toon de kracht 
en moed. Dit werd al snel duidelijk toen hij de Nijmeegse 
Vierdaagse uitliep, zonder voorbereiding en bekendheid 
met de uitdagingen van het parcours. Zijn doorzettingsver-
mogen en humor, zelfs tijdens deze slopende kilometers, 
maakten hem tot een geliefd Ugchelenaar, altijd klaar om 
met een grijns en een kwinkslag de spirit van zijn mededor-
pelingen te verhogen. 

Naast zijn rol als kroegbaas was Toon ook bekend van zijn 
‘Toontje Drive-Inn Discotheek’, een mobiele disco die de 
jeugd van Apeldoorn en omstreken vermaakte. Zijn liefde 
voor muziek en entertainment was bijzonder groot en hij 
bracht met zijn disco vreugde en verbinding op veel cam-
pings en in menig zaaltje en clubhuis,  

Zijn rol als kroegbaas van café Back in Town was meer 
dan alleen een baan; het was een podium van waaruit hij 
zijn ideeën voor Ugchelen kon uitleven en in de praktijk 
brengen. Samen met zijn partner Gonny transformeerde 
hij het café in een centrale ontmoetingsplek waar iedereen 
welkom was. Hun gastvrijheid en genereuze natuur strek-
ten zich ver uit zowel voor het dorp al voor zijn inwoners 
persoonlijk. Dit blijkt wel  uit hun belangeloze hulp aan een 
lokale inwoner, door hem te helpen aan een nieuwe bak-
fiets nadat zijn oude was gestolen. 

Toen Toon en Gonny na bijna drie decennia moesten stop-
pen met Back in Town, lieten ze zich niet uit het veld slaan. 
In plaats daarvan namen ze de uitdaging aan om Ugche-
lens Belang te beheren, waar ze onverminderd doorgingen 
met het aanjagen van gemeenschapsgevoel en activitei-
ten, van koorsamenkomsten tot het aanbieden van een 
veilige haven tijdens de onzekerheden van de COVID-19 
pandemie. Al die inspanningen werden beloond met de 
Dorpsprijs van Ugchelen voor 2018. 

Toon’s vermogen om te inspireren en te verenigen bleek 
ook uit de overweldigende steun voor de inzameling voor 
een overkapping van het terras, in de vorm van een tent, bij 
het dorpshuis, wat zijn vermogen onderstreepte om men-
sen samen te brengen voor een gemeenschappelijk doel. 
De warmte en genegenheid die Toon en Gonny ontvingen, 
weerspiegelen de diepe waardering die Ugchelen voor hen 
had. 

Toon zal herinnerd worden als een pilaar van de gemeen-
schap, wiens levenswerk niet alleen gezien kan worden in 
de evenementen die hij organiseerde of de gebouwen die 
hij beheerde, maar vooral in de harten van de mensen die 
hij heeft geraakt. Zijn nalatenschap van liefde, toewijding 
en gemeenschapszin zal blijven voortleven in Ugchelen. 

We zeggen vaarwel tegen een man die veel meer was dan 
een uitbater, een organisator of een vrijwilliger; hij was een 
vriend, een mentor, een entertainer en een echte Ugchele-
naar. Rust zacht, Toon. Je verhaal mag dan eindigen, maar 
je invloed blijft.

Tiemen Meijer (UB)
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