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Zondag 7 januari 2024                        Bevestiging ambtsdragers                                                                                                                         
 

     

 
VOORBEREIDING 
 
Muziek 
 
Welkom en mededelingen     (ouderling van dienst) 
 

– allen gaan, zo mogelijk, staan –  
 

Openingslied: Lied 275 : 1, 2, 3, 4 
 
Groet en bemoediging  
 
Drempelgebed: Psalm 57 (Huub Oosterhuis)  
 
Zingen:  Vervol openingslied Lied 275 : 5  
 
- allen gaan zitten, de kinderen gaan naar hun eigen 
ruimte en nemen het Licht mee -  
 
Kyriegebed met gezongen kyrie (Taizé) 
 
Glorialied: Lied 72A : 1 en 4 (gewijzigde melodie)  
 
RONDOM HET WOORD 
 
Gebed  
 
Schriftlezing: Matteus 2 : 1 - 12     (door de lector) 

 

Zingen: Lied 477 : 4 ‘O Kind, ons geboren’ 

Uitleg en verkondiging  

Zingen: Lied 912 : 1 (v) , 2 (m), 3 (a), 4 (v), 5 (m), 6 
(a)  
 
RONDOM AFSCHEID, BENOEMING EN 

BEVESTIGING 

Leden Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters 

worden naar voren geroepen en vormen met een 

lichtje in de hand een halve cirkel voor in de kerk. 

Samen houden zij het Licht brandend.  

Ondertussen  Zingen we: Lied 970 Vlammen zijn er 

vele, één is het licht 

 

 
Gebed voor alle ambtsdragers en vrijwilligers 

Afscheid van Marijke van Dijk, Sientje de Boer en 

Marijke v/d Roest 

Zij worden toegesproken, leggen hun ambt neer door 

hun kaarsje op tafel te zetten, ontvangen een zegen 

en een bloem als dank en gaan terug naar hun plek 

in de gemeente. 

Benoeming van Willem Lentink, Bevestiging 

Ricky Lentink, Belijdenis en bevestiging: Kristel 

Zeeman. 

Hun taken worden omschreven, zij geven hun ja-

woord, ontvangen een zegen en een bloem ter 

bemoediging, nemen hun taak/ambt zichtbaar op zich 

door met een kaarsje van de tafel hun plek in de kring 

in te nemen. 

De gemeente zingt de nieuwe Kerkenraad en leden 

van het CvK toe met Lied 416 : 1 en 2. Ga met God 

en Hij zal met je zijn 

Zending naar het werk en de plek in de gemeente 

RONDOM HET DELEN 

Dankgebed – voorbeden - stil gebed – 
gezamenlijk  Onze Vader  
                                                                   
Toelichting bij de collectes     (door de diaken) 
 

– Kinderen komen terug –  
 
Inzameling van de gaven,  
 
OP WEG 
 

– allen gaan, zo mogelijk, staan – 
 
Slotlied:  Gods vrede zal stromen (mel. Lied 477)  
 
Zending en Zegen – gevolgd door gezongen Amen 

. 



 
 

Aan de dienst werken mee Mededelingen 

 
Voorganger: Ds. Eline van Iperen  
 
Ouderling van dienst: Ottolien Gelderloos 
 
Diaken: Gerton van den Bos 
 
Lector: Ottolien Gelderloos 
 
Organist:  Paul Gelderloos 

 

Bestemming  collecten: 
             1: Eigen diaconie            
             2: Kerk 
 

   Uitgang: Stichting Present  Apeldoorn 
 

Diaconie: IBAN NL 86 RABO 0373 7480 43 
Kerk: IBAN NL 34 RABO 0393 4846 96  
o.v.v. collectegeld  
Uitgangscollecte: zie bankgegevens diaconie  o.v.v. 
uitgangscollecte  

          
                  Wij maken u er op attent dat deze viering met beeld wordt uitgezonden via You Tube 
 

 
Glorialied: Lied 72A 
 
Refrein: 
Voor kleine mensen is hij bereikbaar, 
Hij geeft hoop aan rechtlozen 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen 
Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis 
 
1. 
Hij zal opkomen voor de misdeelden 
Hij zal de machten die ons dwingen 
Breken en binden, hij zal leven 
Onvergankelijk als de zon 
Refrein: 
 
4. Zijn naam is tot in eeuwigheid 
Zolang de zon staat aan de hemel 
Zijn naam gaat rond over de aarde, 
Een woord van drede, van mens tot mens 
Refrein: 
 
 
 
Slotlied: Gods vrede zal stromen (melodie: lied 
477) 
 
Gods vrede zal stromen 
over heel de aarde, 
zijn koninkrijk kome – 
gerechtigheid. 
Steeds nieuw geboren 
doet Hij van zich horen. 
Hij wekt in ons de vrede, 
Hij wekt in ons de vrede, 
Hij wekt in ons de vrede 
alle goeds! 

 
 
 
Ook wij, nieuw geboren, 
omgekeerd ten leven, 
wij doen van ons horen 
in woord en daad: 
kleine gebaren 
maar niet te bedaren. 
Wij zijn in staat tot vrede 
wij zijn in staat tot vrede 
wij zijn in staat tot vrede 
alle goeds! 
 
Gezegende dagen, 
nieuwjaar van verlangen, 
van zoeken en wagen  
in deze tijd. 
God brengt ons verder, 
Hij is onze herder. 
Zo gaan wij richting vrede, 
zo gaan wij richting vrede, 
zo gaan wij richting vrede 
alle goeds! 
 
Zending en zegen, 3x Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
Er is koffie. In de Duiker kunt u de gaande 
en komende ambts-/taakdragers de hand 
drukken. 
 


